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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 92 : 1 en 3

1  Waarlijk dit is rechtvaardig 

    dat men den Here prijst,

    dat men Hem eer bewijst: 

    zijn naam is eerbied waardig.

    Wij loven in de morgen 

    uw goedertierenheid,

    ook als de nacht zich spreidt 

    houdt ons uw  hand geborgen.



Psalm 92 : 1 en 3

3  Gij hebt mij door uw daden, 

    o Here God, verheugd.

    Mijn hart is vol van vreugd, 

    ik juich om uw genade.

    Hoe groot zijn uwe werken, 

    de werken  uwer hand,

    Gij houdt het volk in stand.   

    Gij zult hun hart versterken.



Votum en Groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 92 : 4 en 5

4 Hoe diep zijn uw gedachten! 

   Geen dwaas die dat verstaat:

   als onkruid groeit het kwaad; 

   hoe lang zult Gij nog wachten?

   Zie toch, aan alle zijden, 

   plant zich het onrecht voort,

   het bloeit haast ongestoord, 

   niemand komt tussenbeide.



Psalm 92 : 4 en 5

5 Maar Gij, de Allerhoogste, 

   zolang de wereld is -

   werkers der duisternis 

   zult Gij de dood doen oogsten.

   Uw tegenstanders, HERE, 

   zullen als kaf vergaan;

   ten oordeel opgestaan 

   zult Gij de vijand keren.



Verootmoediging 

en

genadeverkondiging



Lezing van het gebod 



Psalm 92 : 8

Zij zullen vruchten dragen 

  voor 's HEREN heiligdom

  tot in hun ouderdom, 

  tot in hun grijze dagen.

  Welsprekend is hun leven: 

  God is hun heil, hun rots!

  Ik loof de daden Gods, 

  zijn recht is hoog verheven.



Gebed om de opening

Van het Woord 



Moment met de kinderen



Kinderlied HH 257 ï Zie de zon, zie de maan

1 Zie de zon, zie de maan,

   zie de sterren in hun baan,

   sterren ontelbaar, overal vandaan.

   Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

   Heer, hoe heerlijk is uw Naam!



Kinderlied HH 257 ï Zie de zon, zie de maan

2 Hoor de zee, hoor de wind,

   hoor de regen als hij zingt,

   druppels ontelbaar, in de oceaan.

   Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

   Heer, hoe heerlijk is uw Naam!..



Kinderlied HH 257 ï Zie de zon, zie de maan

3 Ruik een bloem, ruik een vrucht,

   ruik de geuren in de lucht,

   geuren ontelbaar, zweven af en aan.

   Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

   Heer, hoe heerlijk is uw Naam!



Kinderlied HH 257 ï Zie de zon, zie de maan

4 Voel je hart, voel je huid,

   voel je adem als je fluit.

   Mensen ontelbaar, overal vandaan.

   Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

   Heer, hoe heerlijk is uw Naam!



Kinderlied HH 257 ï Zie de zon, zie de maan

5 Zie ik de zon, de sterren en de maan,

   wat een wonder dat ik mag bestaan!

   Heer, hoe heerlijk is uw Naam,

   Heer, hoe heerlijk is uw Naam!.



De kinderen gaan naar de 

kindernevendienst



Schriftlezing
Genesis 1 : 11 ï 13 en 26 ï 31

(NBV 21)

 



11 God zei: óLaat overal op aarde jong groen 

ontkiemen: zaadvormende planten en alle 

soorten bomen die vruchten dragen met zaad 

erin.ô En zo gebeurde het. 

12 De aarde bracht jong groen voort: alle 

soorten zaadvormende planten en alle soorten 

bomen die vruchten droegen met zaad erin. En 

God zag dat het goed was. 

13 Het werd avond en het werd morgen. De 

derde dag.



26 God zei: óLaten Wij mensen maken die ons 

evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten 

heersen over de vissen van de zee en de vogels 

van de hemel, over het vee, over de hele aarde 

en over alles wat daarop rondkruipt.ô 

27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 

evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en 

vrouwelijk schiep Hij de mensen. 



28 Hij zegende hen en zei tegen hen: óWees 

vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en 

breng haar onder je gezag: heers over de vissen 

van de zee, over de vogels van de hemel en 

over alle dieren die op de aarde rondkruipen.ô 

29 Ook zei God: óHierbij geef Ik jullie alle 

zaaddragende planten en alle vruchtbomen op 

de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 



30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de 

vogels van de hemel en aan de levende wezens 

die op de aarde rondkruipen, geef Ik alle groene 

planten tot voedsel.ô En zo gebeurde het. 

31 God zag alles wat Hij had gemaakt: het was 

zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. 

De zesde dag.



Gezang 400 : 8

   Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja,

   ons leven staat in haar beheer, halleluja,

   zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja,

   en bonte bloemen overal, halleluja.

   Halleluja, halleluja, halleluja.



Schriftlezing
Lucas 6 : 43 ï 45 

en 

Lucas 13 : 6 ï 9

(NBV 21)

 



43 Een goede boom brengt geen slechte 

vruchten voort, en evenmin brengt een slechte 

boom goede vruchten voort. 

44 Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, 

want van distels pluk je geen vijgen en van 

doornstruiken geen druiven. 

45 Een goed mens brengt uit de goede 

schatkamer van zijn hart het goede voort, maar 

een slecht mens brengt uit zijn slechte 

schatkamer het kwade voort; want waar het hart 

vol van is, daar loopt de mond van over.



6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: óIemand had 

een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en 

ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij 

vond geen vijgen. 

7 Hij zei tegen de wijngaardenier: ñAl drie jaar 

kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, 

maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij 

put alleen maar de grond uit.ò 



8 Maar de wijngaardenier zei: ñHeer, laat hem 

ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond 

eromheen heb omgespit en hem mest heb 

gegeven. 

9 Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht 

dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog 

omhakken.òô



Gezang 400 : 12

Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja,

   wij brengen U de lof en eer, halleluja.

   Wij willen nederig en klein, halleluja,

   de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja.

   Halleluja, halleluja, halleluja.



Verkondiging

ºVRUCHTBAAR OF VRUCHTELOOS?»





Gezang 488a : 1 - 5

(Allen)

1 Zolang er mensen zijn op aarde,

   zolang de aarde vruchten geeft,

   zolang zijt Gij ons aller Vader,

   wij danken U voor al wat leeft.



Gezang 488a : 1 - 5

(Vrouwen)

2 Zolang de mensen woorden spreken,

   zolang wij voor elkaar bestaan,

   zolang zult Gij ons niet ontbreken,

   wij danken U in Jezus' naam.



Gezang 488a : 1 - 5

(Mannen)

3 Gij voedt de vogels in de bomen,

   Gij kleedt de bloemen op het veld,

   o Heer, Gij zijt mijn onderkomen

   en al mijn dagen zijn geteld.



Gezang 488a : 1 - 5

(Allen)

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,

   Gij redt de wereld van de dood.

   Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,

   zijn lichaam is het levend brood.



Gezang 488a : 1 - 5

(Allen)

5 Daarom moet alles U aanbidden,

   uw liefde heeft het voortgebracht,

   Vader, Gijzelf zijt in ons midden,

   o Heer, wij zijn van uw geslacht.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dankgebed
















