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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 68: 9 en 10 (dnp)

Zing, koninkrijken, zing voor Hem,

voor God de Heer, met hart en stem;

erken Hem, alle volken.

Hij trekt zijn koninklijke spoor

de hoge hemelsferen door,

ver boven lucht en wolken.

De Heer verheft zijn stem met kracht.

Zijn majesteit en grote macht

gaan elk verstand te boven.

Vanuit zijn heiligdom staat Hij

zijn Israël vol liefde bij.

Laat iedereen Hem loven!



Psalm 68: 9 en 10 (1773)

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, èn wil, èn zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.



Votum en groet

 

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Hemelhoog 554

Dank U voor deze nieuwe morgen,

dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,

dank U, o God voor al wat leeft,

dank U voor wat ik niet verdiende:

dat U mij vergeeft.



Hemelhoog 554

Dank U voor alle bloemengeuren,

dank U voor ieder klein geluk,

dank U voor alle held’re kleuren,

dank U voor muziek.

Dank U dat U in moeilijkheden,

dank U dat U in pijn en strijd,

dank U dat U in alle tijden

toch steeds bij ons zijt.



Hemelhoog 554

Dank U dat U hebt willen spreken,

dat U, U hoort een ieders taal.

Dank U dat U het brood wilt breken

met ons allemaal.

Dank U dat ons uw woord bewaarde,

dank U dat U uw Geest ons geeft.

Dank U dat ieder mens op aarde

van uw liefde leeft.



Hemelhoog 554

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,

dank U dat ik nu weet daarvan.

Dank U, o God, ik wil U danken

dat ik danken kan.



Wetslezing



Gezang 444:3

Heer, ontferm U over ons,

open uwe Vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.

Eeuwig blijft uw trouw bestaan

laat ons niet verloren gaan.



Gebed
om de Heilige Geest



Moment met de kinderen



Hemelhoog 4

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde 



Hemelhoog 4

Zie ik de hemel

het werk van uw hand

zon, maan en sterren

door U daar geplant

de hele aarde

en alles wat leeft

het is echt ongelofelijk

dat u dit aan ons geeft



Hemelhoog 4

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde 



Hemelhoog 4

Wie ben ik Heer

dat U zelfs aan mij denkt

en mij uw aandacht

en liefde steeds schenkt

U geeft mij alles

ik kom niets tekort

en daarom dank ik U steeds weer



Hemelhoog 4

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde 



Kindernevendienst

De kinderen mogen naar de kindernevendienst



Schriftlezing  
Handelingen 19: 23 - 40 (NBV’21)   

23 Omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding 
naar aanleiding van de Weg. 24 Dat kwam door een 
zekere Demetrius, een zilversmid die Artemis-
tempeltjes vervaardigde en zo zijn ambachtslieden 
een ruim inkomen verschafte. 25 Hij riep hen en de 
arbeiders die bij de werkzaamheden betrokken 
waren bijeen en zei tegen hen: ‘Mannen, jullie weten 
dat onze welvaart afhankelijk is van dit werk. 26 
Maar jullie hebben uiteraard ook gemerkt dat Paulus 
niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Asia een 
grote groep mensen heeft weten te overtuigen van 
zijn opvatting dat goden die door mensenhanden 
worden gemaakt geen goden zijn. 



Schriftlezing  
Handelingen 19: 23 - 40 (NBV’21)   

27 Daardoor dreigt niet alleen ons beroep in 
diskrediet te raken, maar bestaat ook het gevaar dat 
de tempel van de grote godin Artemis in aanzien zal 
dalen en dat zijzelf, die in heel Asia en overal ter 
wereld wordt vereerd, van haar luister zal worden 
beroofd.’ 28 Bij het horen van deze woorden 
ontstaken zijn toehoorders in hevige woede en 
barstten los in geschreeuw: ‘Groot is de Artemis van 
Efeze!’ 29 De hele stad raakte in rep en roer. De 
menigte liep te hoop bij het theater en sleurde Gajus 
en Aristarchus mee, twee Macedonische reisgenoten 
van Paulus. 30 Paulus wilde zich onder de menigte 
begeven, maar de leerlingen weerhielden hem 
daarvan. 



Schriftlezing  
Handelingen 19: 23 - 40 (NBV’21)   

31 Bovendien stuurden enkele hoge functionarissen, 
die hem vriendschappelijk gezind waren, een 
boodschap naar hem met het dringende advies om 
niet naar het theater te gaan. 32 Daar schreeuwde 
de menigte inmiddels van alles door elkaar, want er 
heerste grote verwarring en de meeste mensen 
wisten niet eens waarom ze bijeengekomen waren. 
33 De Joden duwden Alexander naar voren, die van 
sommigen uit de menigte tekst en uitleg kreeg; met 
een handgebaar gaf hij te kennen dat hij een 
verdedigingsrede wilde houden voor het volk. 



Schriftlezing  
Handelingen 19: 23 - 40 (NBV’21)   

34 Maar toen men merkte dat hij een Jood was, hief 
de menigte de kreet aan: ‘Groot is de Artemis van 
Efeze!’ Dit geschreeuw hield wel twee uur aan. 35 
Uiteindelijk bracht de stadssecretaris de menigte tot 
bedaren. Hij zei: ‘Efeziërs, er is toch geen mens die 
niet weet dat onze stad de zorg draagt voor de 
tempel van de grote Artemis en voor het beeld dat uit 
de hemel gekomen is? 36 Niemand kan dat feit 
ontkennen; daarom moet u kalm blijven en niet 
onbezonnen te werk gaan. 37 De mannen die u 
hierheen hebt gebracht, zijn immers geen 
tempelschenners en belasteren evenmin onze godin. 



Schriftlezing  
Handelingen 19: 23 - 40 (NBV’21)   

38 Mochten Demetrius en zijn ambachtslieden met 
iemand een geschil hebben, dan bestaan daar 
rechtszittingen en proconsuls voor; laten ze dan 
maar een aanklacht indienen. 39 Als er daarbuiten 
nog iets anders is dat u wenst, zal dat op een 
officiële volksvergadering behandeld worden. 40 We 
lopen toch al het gevaar dat we ter verantwoording 
worden geroepen voor het oproer van vandaag, daar 
we deze onlusten op geen enkele manier kunnen 
goedpraten.’ Na deze woorden maakte hij een einde 
aan de bijeenkomst.



Bied mij beschutting God, ik schuil bij U.

U bent mijn koning, niets gaat U te boven.

De namaakgoden van het hier en nu

geven hun dienaars nooit wat ze beloven.

Ik zal aan hen geen offergaven wijden;

hun slechte namen zal ik nooit belijden.

Psalm 16: 1 (dnp) en 3 (1967)



Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,

dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.

Ik houd bestendig naar zijn aangezicht

mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.

Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde

staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

Psalm 16: 1 (dnp) en 3 (1967)



Verkondiging

‘Paulus, de relschopper’



o [Han19,11-12]: Door Gods toedoen verrichtte Paulus 

buitengewoon grote wonderen: zelfs de doeken en de 

werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken 

gebracht, zodat ze genazen en de kwade geesten hen 

verlieten.

o [Han19,18-19] Veel nieuwe gelovigen kwamen in het 

openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren 

ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun 

boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden.



□ [Mat28,19-20] 19 Ga dus op weg en maak 

alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 

dopen in de naam van de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat 

ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie 

opgedragen heb.



□ [Han19,37-39] 37 De mannen die u hierheen hebt 

gebracht, zijn immers geen tempelschenners en 

belasteren evenmin onze godin. 38 Mochten 

Demetrius en zijn ambachtslieden met iemand een 

geschil hebben, dan bestaan daar rechtszittingen 

en proconsuls voor; laten ze dan maar een 

aanklacht indienen.



□ [Efe3,14-21] 14 Daarom buig ik mijn knieën voor 

de Vader, 15 die de vader is van elke 

gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 

Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht 

en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door 

uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en 

u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.



□ 18 Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de 

lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te 

begrijpen, 19 ja de liefde van Christus te kennen 

die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel 

vervuld zult raken van de volheid van God. 20 Aan 

Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte 

is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of 

denken, 21 aan Hem komt de eer toe, in de kerk 

en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot 

in alle eeuwigheid. Amen.



Hemelhoog 682

Laat heel de wereld het zien,

Maak de volk'ren weer blij

Door de klank van zijn stem.

Heuvels en dalen breek uit!

Kom en juich, zing het luid!

Klap je handen voor Hem!



Hemelhoog 682

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',

Een eeuwige heerschappij.

In onze hand ligt een tweesnijdend 
zwaard.

't Woord van de waarheid maakt vrij.

Het maakt vrij.



Hemelhoog 682

Laat heel de wereld het zien,

Maak gevangenen vrij,

Breng de eenzamen thuis.

Heel satans bolwerk stort neer,

Door 't gebed tot de Heer,

Door de kracht van het kruis.



Hemelhoog 682

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',

Een eeuwige heerschappij.

In onze hand ligt een tweesnijdend 
zwaard.

't Woord van de waarheid maakt vrij.

Het maakt vrij.



Hemelhoog 682

Laat heel de wereld nu staan

Vol ontzag voor zijn naam,

Zing het lied dat Hem eert.

Wees niet meer stil, zeg het voort

Tot de wereld het hoort:

Jezus regeert!



Hemelhoog 682

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',

Een eeuwige heerschappij.

In onze hand ligt een tweesnijdend 
zwaard.

't Woord van de waarheid maakt vrij.

Het maakt vrij.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



PASTORAATOPZET NIEUWE VORM 

PASTORAAT



PASTORAAT

WAAR DENKT U AAN BIJ

HET WOORD

PASTORAAT?



PASTORAAT

Afgeleid van het woord 
‘pastor’ = herder 

→herderlijke zorg 
bieden

Omzien naar elkaar!
Pastoraat is vóór, dóór 

en ín de gemeente



WIE DOEN 
PASTORAAT?

Gemeenteleden  

Predikant

Ouderlingen

Contactmedewerkers



AANLEIDING

• Dankbaar: huidige invulling van 

vacatures kerkenraad en ieders 

bijdrage in de gemeente!

èn

• Situatie: veel pastoraal werk op 

aantal schouders



OPZET NIEUW PASTORAAT

Coördinator pastoraat

Ontvangt alle 
verzoeken tot 

bezoekwerk (zelf 
opgeven of ander 

opgeven)

Verdeelt alle verzoeken 
tot bezoekwerk 

(predikant, ouderlingen, 
contactmedewerkers)



COÖRDINATOR PASTORAAT

heeft affiniteit met coördinerende
werkzaamheden

hoeft zelf geen bezoeken te doen

krijgt een telefoon, telefoonnummer 
/ 

e-mailadres

kent de gemeente 



CONTACTMEDEWERKERS

Dankbaar voor ieder bezoek! 

‘Wat je gedaan hebt… heb je voor Mij 
gedaan!’

Nieuwe medewerkers nodig!

• Een ‘bakkie doen’

• Systeem van structureel pastoraat 
voor 80+ gemeenteleden

• Toerusting / ontmoeting met 
ouderlingen in ouderlingenberaad



SAMENGEVAT

Wijziging opzet pastoraat: 

geen inhoudelijke breuk met  
verleden, maar verdiepingsslag naar 
de toekomst!

- Coördinator pastoraat

- Contactmedewerkers

Meldt u zich aan?

Gebed gevraagd!



Gebed



Voorbereiding Avondmaal



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Collecte voor de Diaconie
Woord en Daad
(zie weekbrief)

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

Collecte voor de Kerk (uitgang)

Kerkdienstgemist/Livestream

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed



Gezang 456
(indien mogelijk staande)

Zegen ons Algoede, 

neem ons in Uw hoede 

en verhef Uw aangezicht, 

over ons en geef ons licht. 

Stort, op onze bede, 

in ons hart Uw vrede, 

en vervul ons met de kracht, 

van Uw Geest bij dag en nacht. 



Gezang 456
(indien mogelijk staande)

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen, 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, Uw naam ter eer.



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Samen zingen op 9 juni

Thema: ‘Wil jij water bij de wijn?’

Aanvang: 18.00 uur - vanaf 17.30 uur 
koffie/thee in ‘De Voorhof

Zingen uit o.a. het Liedboek der kerken, 
Opwekking en Johannes de Heer, een 
meditatie en 
medewerking door jong en oud!

Van harte welkom!
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