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Welkom



Stil gebed



Votum en groet



Laat het feest zijn in de huizen 

mensen dansen op de straat 

Als het onrecht buigt voor Jezus 

en het volk weer bidden gaat

In de bergen, door de dalen 

hoor ons loflied overal

In de hemel en op aarde 

als Uw glorie komen zal

Opwekking 553



Laat Uw licht zien in het duister 

als wij buigen voor het kruis 

Laat Uw heerlijkheid verschijnen 

in de wereld, in ons huis

In de bergen, door de dalen 

hoor ons loflied overal

In de hemel en op aarde 

als Uw glorie komen zal

Opwekking 553



Halleluja, Halleluja (4x)

In de bergen, door de dalen 

Hoor ons loflied, bovenal 

In de hemel en op aarde 

als Uw glorie, komen zal 

Opwekking 553



Komt nu met zang en roert de snaren,

Gij volk, dat leeft van ’s Heren recht.

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen

Een lofzang in de mond gelegd.

Word’ als nooit tevoren 

door wie Hem behoren

’t feestlied ingezet!

Meldt de blijde mare 

bij de klank der snaren,

steekt de loftrompet.

Psalm 33: 1 en 8



Wij wachten stil op Gods ontferming

Ons hart heeft zich in hem verheugd.

Hij komt te hulp en geeft bescherming,

Zijn heil’ge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde

Uwe liefd’ ons leiden,

Uw barmhartigheid.

God, op wien wij wachten,

geef ons moed en krachten

Nu en voor altijd.

Psalm 33: 1 en 8



Gebed 

om de verlichting 

met de Heilige Geest



Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij

Opwekking 334



Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid

Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.

Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

Opwekking 334



Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.

Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

Opwekking 334



Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid

Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.

Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

Opwekking 334



Staan wij oog in oog met U, Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

Opwekking 334



Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid

Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.

Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

Opwekking 334



Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God, onze Vader, Die de hemel 

en de aarde gemaakt heeft. Zo machtig is Hij!

 

En wij geloven in de Here Jezus Christus, de 

enige Zoon van God. Hij is geboren door een 

wonder van de Heilige Geest, heeft geleden, is 

gestorven aan het kruis en ook begraven, ja, 

zelfs helemaal verlaten door God. Maar na drie 

dagen is Hij weer uit de dood opgestaan. 



Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat de Here Jezus nu in de hemel 

is en aan de rechterhand van God zit, maar dat 

Hij eens terugkomt op deze aarde om recht te 

spreken en alle dingen nieuw te maken. 

Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen 

is op het Pinksterfeest en wil wonen in ons hart. 



Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat er één christelijke kerk is, 

waarin we allemaal bij elkaar horen. 

Wij geloven dat God ons al onze zonden 

vergeeft en dat we eens een nieuw lichaam 

zullen krijgen. 

En dat we dan voor altijd bij de Here Jezus 

zullen zijn.

                                                             Amen 



Heer, ik hoor van rijke zegen,

die Gij uitstort keer op keer;

laat ook van die milde regen

dropp’len vallen op mij neer.

Ook op mij, ook op mij,

dropp’len vallen ook op mij.

Johannes de Heer 415



Ga mij niet voorbij, o Herder!

Maak mij gans van zonden vrij.

Vloeit de stroom van zegen verder,

zegen and’ren, maar ook mij.

Ja, ook mij, ja ook mij,

zegen and’ren, maar ook mij.

Johannes de Heer 415



Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,

bloed van Jezus, rijk en vrij,

Gods genade, sterk en machtig,

o, verheerlijk U in mij.

Ook in mij, ook in mij,

o, verheerlijk U in mij.

Johannes de Heer 415 



De bruiloft in Kana

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in 

Galilea; en de moeder van Jezus was daar. 

2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn 

discipelen. 

3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder 

van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. 

4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te 

doen? Mijn uur is nog niet gekomen. 

Schriftlezing: Johannes 2: 1-12 (HSV)



5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u 

zal zeggen, doe het. 

6 En daar waren zes stenen watervaten neergezet, 

volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een 

inhoud van twee of drie metreten. 

7 Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En 

zij vulden ze tot aan de rand. 

8 En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het 

naar de ceremoniemeester; en zij brachten het.

Schriftlezing: Johannes 2: 1-12 (HSV)



9 Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, 

dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn 

vandaan kwam, maar de dienaars die het water 

geschept hadden, wisten het – riep de 

ceremoniemeester de bruidegom.

10 En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn 

voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, 

daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu 

bewaard.

Schriftlezing: Johannes 2: 1-12 (HSV)



11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te 

Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid 

geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

12 Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moeder, 

Zijn broers en Zijn discipelen; en zij bleven daar niet veel 

dagen.

Schriftlezing: Johannes 2: 1-12 (HSV)



U vult mijn beker, wat een overvloed!

Een prachtig land is voor mij uitgemeten.

Uzelf bent mijn bezit, Heer, U bent goed.

U geeft mij inzicht, U vormt mijn geweten.

Steeds kijk ik naar U op; U zult mij leiden.

Ik struikel nooit, want U staat mij terzijde.

Psalm 16: 2 en 3 (DNP)



Vanbinnen zing ik, want mijn hart is blij: 

U laat mij steeds op uw bescherming hopen. 

De dood krijgt dankzij U geen vat op mij; 

U laat uw knecht het kille graf ontlopen. 

U leidt mij in de richting van het leven. 

Voorgoed geniet ik van wat U zult geven.

Psalm 16: 2 en 3 (DNP)



Meditatie

Wil jij water bij de wijn?







Dit heeft Jezus gedaan als begin van 

de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij 

heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en 

Zijn discipelen geloofden in Hem.

Johannes 2:11



Heilige Geest van God,  ]

vul opnieuw mijn hart.  ] 2x

Vul mij opnieuw,

vul mij opnieuw.

Heilige Geest,

vul opnieuw mijn hart.

Opwekking 343



De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 

prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 

verheerlijk Zijn heilige Naam.

Opwekking 733



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 

prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 

verheerlijk Zijn heilige Naam.

Opwekking 733



En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 

prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 

verheerlijk Zijn heilige Naam.

Opwekking 733



Dank- en voorbeden, 

avondgebed



Collecten

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

Diaconie

Woord en Daad: (zie 

weekbrief)



Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, 

gebleven? 

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 

Wacht op den HEER, godvruchte schaar, 

houd moed: 

Hij is getrouw, de bron van alle goed; 

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Psalm 27: 7 (OB)



Gedicht ‘God zorgt’

‘t Is vaak niet te verklaren,

Hoe God de dingen doet,

totdat je toch uiteind’lijk

Zijn Vaderarm ontmoet.

Hij troost je en bemoedigt

als alles duister lijkt.

Weet, wat gebeuren mag, dat

Zijn Liefde nimmer wijkt.



Gedicht ‘God zorgt’

Hij gaat soms wond’re wegen.

Dan vragen wij ons af

of Hij ons wel helpt dragen

het kruishout wat Hij gaf.

Maar plots zien wij Zijn armen,

vast om ons heen gelegd,

bemerken we Zijn aandacht,

gelijk Hij heeft voorzegd.



Gedicht ‘God zorgt’

‘t Is vaak niet te verklaren,

Zoals God ons geleidt.

Maar hij weet alle dingen,

kent onze levensstrijd.

Hij laat ons nooit verzinken,

hoe hoog de zee ook gaat

en blijft ons, wat ook kome,

een Steun en Toeverlaat !



Opwekking 770

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 

Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'



Opwekking 770

Een boog in de wolken als teken van trouw 

Staat boven mijn leven, zegt: “Ik ben bij jou.”

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 

Ben ik bij U veilig; U die mij ziet



Opwekking 770

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'



Opwekking 770

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 

Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 

naam 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan



Opwekking 770

O Naam aller namen, aan U alle eer 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn 

Heer 

Geen dood en geen leven geen moeite of pijn 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn



Opwekking 770

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn’

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'



Gezongen zegenbede

(staand)



Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Zegen mij op de plek waar ik zal staan

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt

O God zegen mij alle dagen lang!

Opwekking 710



Vader maak mij tot een zegen

Ga mij niet voorbij

Regen op mij met Uw Geest, Heer

Jezus kom tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij

Breng een stroom van zegen

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Opwekking 710



Zegen ons waar we in geloof voor leven

Zegen ons waar we hoop en liefde geven

Zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid

Opwekking 710



Vader maak ons tot een zegen  ]

Hier in de woestijn     ]

Wachtend op Uw milde regen   ]

Om zelf een bron te zijn    ] 2X

Met een hart vol vrede    ]

Zijn wij zegenend nabij    ]

Van uw liefde delend    ]

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. ]

Opwekking 710



Bij het verlaten van de kerk 

speelt het orgel 
***

De collecte bij de uitgang 

is bestemd voor 

Kerkdienstgemist/Livestream

***

De volgende avonddienst met zang:

1 september 2024
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